
           

      

       

 

      

             Ukarumpa,                                         22-4-2025 

                                        Lieve mensen,  

En alweer zijn er 3 maanden voorbij geraasd…. Hoog tijd voor een nieuwsbrief.  De hoogtepunten:  

~ CreDiT 

~ Luke’s ouders op bezoek 

CreDiT: Beelden zeggen meer dan woorden…. CreDiT staat voor Creative Discipleship Training.       

 

Het is een programma dat ik met inzicht en onder begeleiding van de Heilige Geest heb mogen 

ontwerpen. En het is FANTASTISCH! Bijbelstudie met ontzettend veel LOL! Het is een combinatie van 

een spel met een uitleg van een stuk uit de Bijbel. Een voorbeeld. In Johannes 10: 28-29 staat: en Ik 

geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

Mijn hand roven. Wat Mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven 

uit de hand Mijns Vaders. Een geruststellende tekst voor veel PNG mensen, die vaak nog de angst 

voor demonen en Satan diep in hun hart hebben.  

Om deze tekst tot leven te brengen spelen we het spel: “Snatch it”. (In het Engels staat: Nobody can 

snatch them out of My hand). Door een spel te doen verankert de tekst in hun hart. En brengt het 

veel hilariteit en stof tot 

praten. Voor het spel check: 

 

God heeft geduld met ons. Want Hij wil 

niet dat er mensen verloren zullen gaan.          

                        2 Petrus 3:9 

https://nl.pinterest.com/

pin/99803996742115858

4/) 

De meiden hebben het meeste lol bij CreDiT.  

https://www.bible.com/nl/bible/compare/JHN.10.28-29
https://www.bible.com/nl/bible/compare/JHN.10.28-29
https://www.bible.com/nl/bible/compare/JHN.10.28-29
https://www.bible.com/nl/bible/compare/JHN.10.28-29


Daarnaast geef ik nu PNGers les in houtbranden. Papier 

gaat hier vaak verloren, hout blijft veel langer goed. 

Mensen hier zijn vaak verborgen kunstenaars, zoals deze 

mannen uit Ghayavi. Ze hebben de tekst ”Hemel en aarde 

zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit 

verdwijnen.” uit Matteüs 24:35 in hun eigen taal gebrand, 

om dat in de kerk te hangen. Op die manier promoten ze 

het Bijbelvertaalwerk en hopen we dat de mensen geraakt 

worden door een Bijbeltekst in hun eigen taal.  

Dit is John uit Ninigo. Hij 

heeft al 20 jaar meegeholpen met Bijbelvertaalwerk. Nu heeft hij 8 

weken lang op het centrum een discipelschapstraining gehad. Ik 

mocht daar 4 keer een halve dag van invullen. De rest van de 

training werd gegeven door de vertalers die al 20 jaar op de Ninigo 

eilanden werken. We deden een les over: relatie en religie. Zit je 

geloof vast op regels, of heb je een levende relatie met Jezus als 

persoon? Na 20 jaar hard werken aan de Bijbel, opende Jezus deze 

maanden John’s ogen en hart en kwam hij in een persoonlijke 

relatie met Jezus! “Ik heb Jezus ontmoet!” Ik ben Christen 

geworden!” Zijn blijdschap was ontroerend. We voelden ons zo 

dankbaar dat we daar getuigen van mochten zijn! Getuige van zijn 

blijdschap, maar ook van Jezus’ hart, want Hij wil nog steeds    

           mensen bij Zich brengen. Hij wil niet dat iemand verloren gaat!   

En nog een paar foto’s 

van het bezoek van Luke’s 

ouders met nog 3 

vrienden uit USA. Wat 

hebben we genoten van 

hun bezoek. En nu 

begrijpen ze veel beter waar we het over hebben       . 

Hartegroet, Luke en Marjan, Grace en Tikva! 

E-mailadressen: 

marjan_aubrey@sil.org 

luke_aubrey@sil.org 

Adres: 
Luke en Marjan Aubrey 
SIL PO box 1-98 
EHP 444 Ukarumpa          

Papua New Guinea 

Rekeningnummer:  

NL 85 RABO 0120 486 784 ten name 

van  

Wycliffe Comite Sikkema.   

(Giften zijn aftrekbaar van de belasting). 
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