
   Ukarumpa, 17 januari 2025 

Lieve mensen, 

Waarheid. 

Wat is waarheid? Een vraag die Pontius Pilatus al vroeg 

toen hij in gesprek met Jezus was. Een vraag die de gevangenen vroegen aan Luke en de teamleden 

tijdens de cursus in de gevangenis.  

Veel theorieën, filosofieën en religies kunnen waarheden bevatten. Maar er kan maar 1 waarheid 

zijn. Voor sommigen is dat een combinatie van verschillende meningen. Voor sommigen is de 

waarheid: er is geen waarheid.  

We mochten aan de gevangenen leren dat de waarheid 

niet te vinden is in meningen, boeken of overtuigingen, 

maar dat de waarheid een persoon is. Wie echt op zoek 

is naar DE waarheid, moet op zoek gaan naar een 

Persoon. Een Persoon die alleen maar waarheid geleefd 

heeft. Die helemaal perfect was. Nooit fouten heeft 

gemaakt, nooit gelogen heeft, alles perfect wist, geen 

onwetendheid had, geen beperkingen had. Dat maakt 

dat we kunnen vertrouwen dat Hij DE waarheid is. 

Andere waarheden worden verzonnen door 

mensen die niet perfect zijn en dus moeten we 

altijd vraagtekens zetten bij die waarheden. Maar bij de waarheid van 

deze Persoon staan geen vraagtekens. Want Hij is de waarheid zelf in 

Eigen persoon.  

Getuigenissen: 

De gevangenen vonden de waarheid terug toen ze 2 Thes 2: 9-12 

lazen. “We hebben geloofd in de leugen van Satan, en zie waar het 

ons gebracht heeft. In de gevangenis. We willen vanaf nu de 

Waarheid volgen. Leer ons hoe we kunnen leven zoals Jezus 

heeft geleefd! Leer ons te vertrouwen op Hem. Leer ons om 

onze wraak bij Hem te laten en niet terug te slaan en te 

vermoorden.”  

“Zouden jullie een aanmeldingsformulier voor een Bijbelschool 

willen meenemen voor mij? Dan kan ik die alvast invullen en 

zodra ik vrij kom, ga ik daar dan heen.” 

 

“Ik ben vals beschuldigd door mijn broers en daarom zit ik hier. Ik 

heb jaren alleen maar gedachten gehad hoe ik ze kan terug 

pakken zodra ik vrij zou komen. Nu kan ik het loslaten. Ze 

vergeven. Ik ga ze vertellen over Wie Jezus is, want zij moeten 

ook weten dat Hij ons helpen wil om in vrede met elkaar te 

leven. We hoeven geen angst meer te hebben als we Hem 

volgen en bij Hem horen in het Koninkrijk van Licht.” 

God was aan het werk. De Heilige Geest heeft mensen vrijgezet van wroeging, wraak, worsteling, 

angst en leugen.  

“Ik ben de weg, de waarheid en het 

leven.” Johannes 14:6 

De gevangenen lezen de lessen uit het SALT boek en de Bijbel.  

Luke deelt Bijbels uit aan het einde van de cursus. 

Ook planten de gevangenen een boom, om 

altijd aan de waarheid herinnerd te worden.  



Ook in Tai, waar we een SALT cursus mochten draaien, 

vonden veel mensen de Waarheid. Velen wilden gedoopt 

worden. Ze hadden 

de rivier ingedamd, 

waardoor ze een plek 

hadden gecreëerd 

waar de mensen 

ondergedompeld 

konden worden.  

 

 

En ondertussen gaan de gewone dagelijkse dingen ook door. Haren 

blijven groeien, Grace was deel van een dansgroepje voor het 

kerstconcert, de Nederlandse lessen gaan rustig door, Grace en Tikva 

waren uitgenodigd voor een Koreaanse maaltijd bij een Koreaanse 

vriendin en we hebben het ‘rattenhotel’ afgebroken en een nieuwe 

schuur gebouwd waar Luke zijn timmermanstalenten kan uitleven.  

   

 

                  

 

Hartegroet, Luke en Marjan, Grace en Tikva! 

 

E-mailadressen: 

marjan_aubrey@sil.org 

luke_aubrey@sil.org 

Rekeningnummer:  

NL 85 RABO 0120 486 784 ten name 

van  

Wycliffe Comite Sikkema.   

(Giften zijn aftrekbaar van de belasting). 

Adres: 
Luke en Marjan Aubrey 
SIL PO box 1-98 
EHP 444 Ukarumpa          

Papua New Guinea 

Doopdienst in Tai 
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