
   Ukarumpa, 2 augustus 2024 

Lieve mensen, 

De grap in het kader wordt de introductie voor mijn 

lessen over creatief lesgeven. Want ja, we zitten alweer 

volop in ons werk. En wat zijn we daar dankbaar voor!  

We hebben het gevoel dat 

we alweer helemaal geland 

zijn. Even een terugblik hoe 

de afgelopen 4 weken 

gegaan zijn: 

 

Een poep vlucht naar huis.  

Het was een interessante reis naar huis. We moesten 

een ongeplande tussenlanding maken in India, omdat KLM vergeten was om de toilet tanks te legen 

op Schiphol. Dus na een paar uur vliegen ging de een na de andere wc in het vliegtuig dicht, omdat 

de tank vol was. In India zijn alle tanks leeggepompt. Dat kostte ons 4 extra uren in het vliegtuig. In 

plaats van 13 uur op een stoel zitten werden het 17 uren! Gelukkig kregen we een royale vergoeding 

van KLM nadat we een klacht hadden ingediend. Maar vanaf nu noemen we KLM: Kooky Lavatory 

Mess. (Gekke WC puinhoop      ) 

Thuiskomst 

Het was een prachtig moment om de gezichtjes van de meiden te zien 

toen we de deur van ons huis weer opendeden. Allebei aan het stralen. 

Tikva ging gelijk naar haar muziekinstrumenten en ging een half uur 

muziek maken. Grace danste een half uur door het hele huis, 

ondertussen alles even aanrakend. Ze waren 

allebei zo blij om weer thuis te zijn. En Luke en 

ik ook.  

De afgelopen 4 weken. 

We hebben alweer van alles achter de rug. Mooie dingen, en weer de lastige 

zaken waar je hier tegenaan loopt.  

De mooie dingen:  

We genieten van alles wat we weer uit de tuin 

kunnen halen!  

De prachtige natuur.  

We hebben een auto!!! Een lieve supporter 

heeft het voor ons financieel mogelijk gemaakt 

om een auto aan te schaffen! Dat was nodig, 

zowel voor de SALT ministry, als voor 

mij. Het werd te zwaar om Tikva de 

berg op te tillen of te duwen in de 

kinderwagen. En lopen is net nog 

wat te ver voor haar. Dus nu 

Drie mannen staan op te scheppen 

over hun visvangst. Eentje zegt: nog 

geen 5 minuten en ik heb een vis 

aan de haak. Ach, zegt de tweede, 

dat is niks. Ik gooi mijn hengel in het 

water en binnen 2 minuten heb ik 

wel 10 aan mijn haak. De derde 

moet lachen en zegt: Och, arme 

jullie. Ik zit in mijn boot en de vissen 

vliegen me om de oren, zo de boot 

in en roepen: Waar is de haak?! 

Waar is de haak?! 

Een prachtige mot zo groot als een hand!  Weer zelf augurken maken. 



genieten we van een ritje naar school als het regent, of om 

melk op te halen. Want dat is onderaan de berg.  

We hebben een 

nieuw kantoor waar 

Luke ‘s ochtends 

werkt en ik 4 

middagen.  

De lastige dingen:  

Grace en Luke hebben allebei 2 

weken diarree gehad en Grace 

heeft alweer een antibiotica kuur 

achter de kiezen. Ze hadden een bacteriële darminfectie opgelopen door 

ongefilterd water te drinken bij een paar PNG mensen. Na 2 weken diarree 

was de infectie weer genezen. Grace had antibiotica daarvoor nodig. Luke 

gelukkig niet.  

Grace heeft ringworm opgelopen. Een schimmelinfectie die erg hardnekking 

kan zijn en ook zeer besmettelijk is. Dus elke dag zalf smeren en proberen 

om kleren apart te wassen en handdoeken gescheiden te houden. De 

verwachting is dat we dat een week of 8 moeten doen.  

De wasmachine is stuk gegaan. Luke heeft veel tijd moeten besteden naar het zoeken van welk 

onderdeel er stuk was gegaan, en waar we dat kunnen bestellen. Dat blijkt alleen in Amerika te koop 

te zijn. Dus op zoek naar mensen die vanuit de US deze kant op komen en kijken of ze het mee 

kunnen nemen in hun koffer.  Een tijdrovende klus, maar als alles goed gaat kan ik hopelijk over 2 

weken alweer mijn wasmachine gebruiken.  

SALT 

We zijn allebei druk met het voorbereiden van een grote SALT training hier op het centrum. 

We verwachten 40 mensen die opgeleid willen worden voor SALT leraar.  De cursus duurt 2 

weken. We hopen dat we na deze training nieuwe mensen in ons team kunnen opnemen, 

zodat er meer cursussen gedraaid kunnen worden. Luke is druk met alle logistiek en het 

plannen van wie wanneer lesgeeft. Ik mag het deel van “creatief lesgeven” doen: Hoe maak 

je gebruik van drama’s, uitbeeldingen, verhalen, illustraties etc. Erg leuk.  

In de afgelopen weken ben ik ook druk bezig geweest met het schrijven van een voorstel 

voor een nieuwe training hier op het centrum. Ik zou heel graag mensen willen opleiden van 

allerlei verschillende taalgroepen, die dan leren hoe ze de mensen van hun taalgroep kunnen 

begeleiden in hun geloofsgroei. Een discipelschapstraining voor discipelschapsleraars om het 

maar zo te noemen. Ik heb daar volgende week verschillende overleggen voor gepland staan. 

Bid maar mee dat er een visie voor is vanuit de leiding hier op het centrum. En mankracht om 

de training te geven, en financiële ruimte.  

  Hartegroet, Luke en Marjan, Grace en Tikva! 

E-mailadressen: 

marjan_aubrey@sil.org 

luke_aubrey@sil.org 

Rekeningnummer:  

NL 85 RABO 0120 486 784 ten name 

van  

Wycliffe Comite Sikkema.   

(Giften zijn aftrekbaar van de belasting). 

Adres: 
Luke en Marjan Aubrey 
SIL PO box 1-98 
EHP 444 Ukarumpa          

Papua New Guinea 

Tikva draagt op de 

traditionele manier de 

groenten van de markt 

naar huis.  


