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 De zomervakantie staat alweer voor de boeg. 

Desondanks zijn vanuit het Studentenpastoraat de 

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang.  

Op maandag 2 september wordt de startdienst in 

samenwerking met het OCSG gehouden om 19.30u in 

de Columnakerk, Paulus Potterstraat 2. Deze is ook te 

volgen via kerkdienstgemist. Alexandra Matz, ifes-

studentenwerker in Groningen, zal dan spreken over 

Enganging the University.  

De catechisaties beginnen dit jaar in november. Iets 

later dan andere jaren, maar op deze manier is er na 

de zomervakantie wel meer tijd om er over na te 

denken of je mee wilt doen. Als je mee wilt doen, dan 

kun je je opgeven per mail, ctbasoski@ngk.nl. Van harte 

welkom! 
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Interview 

Voor deze nieuwsbrief ging Jeroen 

Schipper in gesprek met Timo Hakvoort. 

Timo studeert Scheikunde en Europese 

talen en culturen. Daarnaast is hij lid van 

de studentenvereniging Ichthus in 

Groningen. Het gesprek ging voor een 

groot deel over de themagroepen die 

Ichthus dit jaar heeft georganiseerd voor 

zijn eigen leden. Timo volgt de 

themagroep Theologie, die geleid wordt 

door Theo Basoski. 

Wat zijn themagroepen precies? 

Themagroepen zijn – zoals de naam al 

weggeeft – avonden waarbij de 

vereniging uiteen gaat om een bepaald 

christelijk thema te behandelen. Dit 

gebeurt vier keer op een dinsdagavond in 

plaats van kring, wat we normaal 

gesproken iedere week op dinsdag 

hebben. Ik volg zelf de themagroep 

Theologie, voorbeelden van andere 

thema’s zijn Muziek, Bijbels bakken, 

Fotografie en Man zijn.  

Bij themagroepen kunnen leden kunnen 

op die manier kiezen voor een thema dat 

aansluit op hun interesse en in de 

themagroep wordt het thema gekoppeld 

aan het geloof. De themagroep Theologie 

wordt geleid door Theo Basoski, en Maurits 

(een lid van Ichthus die theologie studeert) 

helpt hem op organisatorisch vlak.  

Je kunt je vanaf nu ook weer opgeven 

voor de catechisaties van het nieuwe 

seizoen via ctbasoski@ngk.nl 

 

 

 
 

De andere themagroepen worden ook geleid door 

predikanten of (oud-)leden van Ichthus. Er helpt altijd 

en Ichthiaan mee met de voorbereiding, om er zeker 

van te zijn dat het aanspreekt voor de studenten. 

Iedere themagroep heeft zijn eigen insteek en zorgt 

ervoor dat mensen op een eigen manier bezig zijn 

men het geloof. De thema’s zijn bedacht door het 

bestuur maar de leiders hebben verder vrij spel. Zo 

heeft Theo de inrichting van het thema helemaal zelf 

verzorgd, in samenspraak met Maurits.  

Waarom heb je voor deze themagroep gekozen? 

Ik heb voor de themagroep Theologie gekozen omdat 

ik theologie erg fascinerend vind. Het is heel 

interessant om een boek (de bijbel) met zo veel 

context, geschiedenis en wijze lessen te bestuderen en 

ik zal nooit uitgeleerd raken over de bijbel. Sinds kort 

ben ik bezig met écht de bijbel in duiken en probeer ik 

er steeds meer mee bezig te zijn. Ik leer voor mijn 

gevoel steeds beter zien wat er in de bijbel staat – 

naast de globale context – en ervaar dat ik steeds 

meer wil gaan leren naarmate ik er meer over weet. 

Het geloof is op die manier misschien wel steeds meer 

tot mij gaan spreken door de bijbel heen. En daar past 

theologie natuurlijk heel erg goed bij.  

Hoe verhouden de themagroepavonden zich tot 

andere bijbelstudieavonden bij Ichthus? 

Sinds ik bij een studentenvereniging zit, ben ik meer 

bezig met het geloof. Allereerst moet je natuurlijk je 

eigen keuzes gaan maken om actief met het geloof 

bezig te gaan, bijvoorbeeld door voor jezelf de bijbel 

te gaan lezen. Ik had voor mijn studententijd al de 

keuze gemaakt om actief voor God te kiezen, maar in 

het studentenleven ervaar ik een opbouwende sfeer 

en een soort routine om dit ook daadwerkelijk vorm te 

geven. Bij Ichthus praktiseren we ons geloof met 

leeftijdsgenoten, door samen over de bijbel en het 

geloof na te denken. Het geloof wordt vanuit de 

vereniging als basis van je leven neergezet en voor mij 

heeft dit er bijvoorbeeld voor gezorgd dat mijn geloof 

een stuk persoonlijker is geworden. Zonder Ichthus had 

ik een ander geloof gehad.  

Wat ik nog wel eens mis bij de studentenvereniging, is 

dat je met zijn allen niet geschoold bent in de 

theologie. Hoeveel tijd je van ook gestopt hebt in het 

voorbereiden van een bijbelstudie, je loopt vaak in 

bijbelstudies tegen een gebrekkige kennis aan. Je kan 

bijvoorbeeld bijbelteksten toepassen op je eigen 

leven, maar je weet niet echt de volledige context 

van het bijbelverhaal. Bij discussies over bijvoorbeeld 

schepping en evolutie, of over de vraag of de tien 

plagen wel echt gebeurd zijn, kom je uiteindelijk altijd 

simpelweg kennis te kort. Hier kan een professional je 

veel meer over vertellen.  
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Zo nu en dan hebben we om die reden 

kroegcolleges, waarbij externe sprekers 

een lezing houden over de bijbel en ons 

dingen leren met een diepgang die we zelf 

niet kunnen bereiken. En de themagroep 

Theologie sluit hier ook uitstekend bij aan, 

omdat Theo wel de theologische kennis 

heeft om extra diepgang te bieden en om 

ons te vertellen over bepaalde 

onderwerpen die voor ons anders veel te 

complex zouden zijn.  

Hoe ziet de themagroep eruit? 

We hebben nu twee van de vier 

themagroepavonden gehad. De eerste 

avond was een introductie op het 

onderwerp. Theo gaf een filosofische 

inleiding over wat theologie is. Daarna ging 

hij in op de canon van de bijbel, hoe de 

canon tot stand is gekomen Aansluitend 

ging het ook over de betrouwbaarheid 

van de bijbel en van het geloof in zijn 

geheel.  

Er was veel ruimte voor vragen, zowel 

verhelderende vragen als vragen die 

aansloten op het onderwerp. Theo had 

wat mij betreft op vrijwel alle vragen een 

goed antwoord paraat wat ik erg sterk 

vond. Door dit soort vragen konden we 

prima van de hoofdlijn van de avond 

afwijken. Zo hebben we het hierdoor 

bijvoorbeeld ook nog over de Griekse en 

Hebreeuwse grondtekst gehad. 

De tweede avond ging over de 

evangeliën. Theo ging de verschillen tussen 

de evangeliën bij langs en gaf kenmerken 

van de evangeliën. Een voorbeeld hiervan 

is het Messiasgeheim in Marcus, wat 

inhoudt dat Marcus beschrijft hoe Jezus 

benadrukt dat mensen niet mogen zeggen 

dat hij de Messias is. Ook gingen we 

andere kenmerken van de evangeliën bij 

langs en bespraken we bijvoorbeeld de 

datering van de evangeliën. 

 

 

 

Beide avonden ging Theo allerlei theorieën bij langs. 

Hij gaf de voor- en tegenargumenten en de 

achtergrond van deze theorieën en daarnaast zijn 

eigen mening, maar op een hele open manier. En 

zoals ik al eerder benoemde was er heel veel ruimte 

voor vragen. 

Ik heb tot nu toe al enorm veel nieuwe dingen geleerd 

bij de themagroep. Sommige dingen wist ik al en 

sommige dingen wist ik op een bepaalde manier 

onbewust al. Het Messiasgeheim in Marcus kende ik 

bijvoorbeeld niet bij naam, maar toen eenmaal 

verteld werd wat het inhield, kwam het me wel erg 

bekend voor. Maar vooral de nieuwe kennis die ik heb 

opgedaan maakt dat ik de avonden razend 

interessant vind.  

Ter overweging 
Aan wie in ontzag voor hem leven, 

Leert de HEER de rechte weg te kiezen. 

Hun leven verloopt in voorspoed  

en hun kinderen zullen het land bezitten. 

De HEER is een vriend van wie hem vrezen,  

hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.  

Psalm 25: 2-14 

Gebedspunten 
Ik wil aandacht vragen voor hen die onderweg zijn of 

gaan om ergens in Europa of verder weg hun 

vakantie door te brengen. Wilt u in gebed meenemen 

dat God hen moge beschermen en daarnaast dat de 

zomerperiode een tijd van rust mag zijn.  

Zou u tenslotte sillen bidden voor hen die na hun 

eindexamens de voorbereidingen moeten treffen voor 

een nieuwe opleiding in vaak ook een andere 

omgeving. 

 

 

Via calendly.com/studentenpastor  

kunnen studenten zelf een afspraak 

maken voor een gesprek met de 

studentenpastor over geloof en andere 

aspecten van hun welbevinden. Het zou 

mooi zijn als vanuit de kerken op deze 

mogelijkheid gewezen wordt.  

 


